Kees Luijten mag de zeventig dan gepasseerd zijn, dat betekent
niet dat hij zijn dagen achter de geraniums doorbrengt.
Integendeel: de Lekkerkerk is nog volop in de running met zijn
Klimakon Holding, doet volop aan sport en is enthousiast lid van
de sponsorcommissie van ‘zijn’ vv Lekkerkerk.

Veel Krimpenerwaarders kennen Kees Luijten nog van de tientallen
jaren waarin hij in de verwarmingsbranche actief was met Klimakon.
Na de verkoop van zijn bedrijf besloot hij zich te gaan bezig houden
met onroerend goed beheer. “In mijn tijd ais ondernemer was ik altijd
al erg geinteresseerd in bouwkundige zaken”, vertelt hij. "Vanaf
het moment dat ik mijn handen vrij had kon ik me daar meer mee
bezig houden en ben ik links en rechts naar geschikte panden gaan
zoeken om deze vervolgens te verkapen of te verhuren. Ook speur ik
regio af op zoek naar mogelijke bouwlocaties. Daar gaat overigens
best nog aardig wat tijd in, want ik houd ervan om dingen serieus
aan te pakken. In Capelle heb ik een gebouw staan waarvan ik ook
voorzitter van de VWE ben en zit ik in het appartementencomplex
waar ik woon als ‘technische man' in de WE. Daamaast heb ik het
voormalige pand van Bakker op het industrieterrein van Lekkerkerk
in beheer. Daar zitten diverse wat kleinere bedrijven in als huurder
van kantoorruimte en is ook berging beschikbaar. ideaal voor
ondememers die willen starlen of net gestart zijn. De ruimten zijn
mooi en de huurprijs is prima te overzien."

Luijten’s zoon Palrick geldt als zijn ‘natuurijk opvolger in de
verwarmingsbranche. Zijn bedriff Luijten Verwarming geldt als een
begrip in de regio. “Hij doet het hartstikke goed”, stelt Pa Kees met
gepaste trots vast. "De zaak staal uitstekend bekend en is gestaag
gegroeid. Nee, bemoeienis heb ik er niet mee. Is niet nodig ook. Ze
weten daar precies wat er nodig is om goed te ondernemen.”
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Zijn liefde voor ww Lekkerkerk is decennia lang groot, beaamt
Kees Luijften. “Ik ben pas op mijn dertigste gaan voethallen”,
vertelt hij. "Daarvoor was de interesse er wél, maar het kwam
er om verschillende redenen niet van. Als jonge knul was ik op
woensdagmiddag en de hele zaterdag als fietsenmakersknecht te
vinden bij Van Houten en de Vos hier op het dorp. Ik deed in mijn
jeugd weél aan gymnastiek. Bij Kd0. Reuze leuke tijd gehad daar. Ik

heb sowieso altijd wat met sport gehad, want ook tennis, schaatsen
en skién doe Ik graag.

Wat dat laatste betreft: ik ga al meer dan vijfentwintig jaar met een
groep vrienden wintersporten in Oostenrijk. We zijn er zelfs voor
gehuldigd door de burgemeester van het dorp waar we al die tijd
al komen, Compleet met ontvangst op het gemeentehuis én een
oorkonde. Geweldig toch?!"



